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NIEUWSBRIEF SYNAGOGE HEIDE-KALMTHOUT

Het agentschap Onroerend Erfgoed bekijkt samen met de afdeling Handhaving van het
departement Omgeving wat er kan gedaan worden om het dossier uit het slop te halen!
Vooral het beschikken over een recente lijst van mede-eigenaars is hierbij cruciaal!

De strijd om het synagogegebouw van de ondergang te redden startte in 2002. Het
dossier evolueerde steeds als de processie van Echternach, wat voor de nodige
frustratie zorgde!. Telkens er gedacht werd dat er een oplossing in zicht kwam, volgde
er een ontnuchterende tegenvaller!

Zoals u verder in onze nieuwsbrief kan lezen, kregen we opnieuw een sprankeltje hoop!
We blijven u uiteraard op de hoogte houden.

Wij hebben uw steun nog steeds broodnodig.. Het is voor ons inderdaad belangrijk dat we onze
projectrekening bij Herita kunnen blijven behouden. Dit kan als er regelmatige stortingen op
gebeuren. Via deze rekening kunnen noodzakelijke werken aan het gebouw betaald worden.

Mocht u uw jaarlijkse bijdrage nog niet hebben vernieuwd, dan zouden wij het zeer op prijs
stellen mocht u dit nu willen doen. Zonder uw steun staan wij volledig machteloos!. Mogen wij
op u rekenen? Alvast een oprechte dank bij voorbaat!

Rekeningnummer 745-0172116-10 — IBAN-nummer BE41 7450 1721 1610. BIC code KREDBEBB
van HERITA VZW
Oude Beurs 27 — 2000 Antwerpen.

Vermelden: Gift synagoge Heide-Kalmthout.
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Voor elke storting van 40 Euro op deze bovenvermelde rekening ontvangt u een fiscaal attest.

VZW “Synagoge Heide”
Kerkeneind 13 - 2920 KALMTHOUT - 03/620 22 10
Secretariaat 0477/73.24.99
E-mail ; info@synagogeheide.be
Website https://synagogeheide.be/
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ONVERWACHT EN GOED NIEUWS

Op pagina 40 van de brochure “Het Joodse Verleden van Kalmthout’ door Marleen Van
Landeghem kon u het droevige verhaal van de kleine Leah ORGEL lezen. Zij werd in
1942 bij een razzia door de Gestapo op anderhalfjarige leeftijd uit de armen van haar
moeder gerukt en tegen de zijwand van de vrachtwagen geworpen. Haar naam werd uit
de lijst van de gedeporteerden geschrapt en iedereen ging ervan uit dat het kleine
meisje gestorven was.

Marcel APSEL, bedreven in genealogie, kwam in contact met Ahron Apter uit Londen,
die op zoek was naar inlichtingen over zijn moeder Leah ORGEL, geboren in Kalmthout.
Zij was de jongste dochter van Isidore (Yisroel Yosef) ORGEL en Bertha
FRIEDMANN/BITTERSFELD!!! De ouders dus van de kleine Leah waarvan hierboven
sprake.

Leah ORGEL overleefde dus bij mirakel de deportatie naar Auschwitz. Hoe dit gebeurde
weten we op dit ogenblik niet. De overige leden van haar gezin kwamen om in
Auschwitz.

Leah kwam terecht bij een christeiljk echtpaar in het dorpje Dison. Ze verbleef daar tot
ze 9 jaar was en haar oom (de broer van haar moeder) uit Londen vernam dat zij nog
leefde. Het echtpaar weigerde echter haar terug aan haar familie te geven en wou dat
ze een non werd. Het is pas nadat er een rechtzaak aangespannen werd en de
‘adoptieouders’ een som geld ontvingen dat Leah terug bij haar familie kon komen. Ze
kwam daarna bij een andere oom (de broer van haar vader) uit de Verenigde Staten
terecht. . Zij huwde daar op 19-jarige leeftijd en woont er nog steeds. Zij wordt
binnenkort 84 jaar.

Ahron Apter zond ons verschillende foto’s die we graag met u delen:

Leah’s moeder met haar vier kinderen. Leah met de grote pop die ze van haar

oom kreeg en de poes waarmee ze zo

Leah was toen nog niet geboren.

graag speelde.




De elfjarige Leah als studente in Avigdon School.

e Karl Manheim, achterkleinzoon van Yankel Liebmann, was in Belgié op bezoek bij
zijn familie in Brussell Hij hield eraan een bezoek te brengen aan het
synagogegebouw in, Heide. Hij is zeer geinteresseerd in het gebouw en had een
onderhoud met Vincent Gabriéls en Leni Thiers. Samen bespraken ze wat er nog
mogelijk is om beweging in het dossier te krijgen. Karl Manheim beloofde zich in te
zetten waar hij kan om toch een verschil te kunnen maken!

Het wordt nu bang afwachten of dit zal lukken, maar het geeft ons alvast terug een

sprankeltje hoop! We vermelden nog graag dat het dankzij Marcel Apsel is dat we in
contact kwamen met Karl Manheim.

Leo Orban — Leni Thiers — Danielle Schijn — Karen Lenier-
Karl Manheim — Vincent Gabriéls en Marcel Apsel.




VARIA

e Joris Marynissen (technische vakken, bouw) en Maurits Meire (geschiedenis),
leraars aan het GITOK, maakten met hun klas een volledig uitgewerkt project
rond de synagoge van Heide-Kalmthout in het raam van de Vlaamse
Geschiedenis Olympiade en zonden dit in. Spijtig genoeg vielen ze net buiten
de prijzen!

Zij onderzochten dit rijke erfgoed grondig : waarom staat hier eigenlijk een
synagoge en wat is er gebeurd met de Joodse gemeenschap? Hun unieke
aanpak betrof zowel bouw- en houtwetenschappen als informatica- en
communicatiewetenschappen. De studenten maakten een maquette van de
synagoge en ontwikkelden een interactieve website:
https://synagoge.gitok.be/home/.
https://www.facebook.com/search/top?g=geschiedenis%20olympiade

Foto’s GITOK

e Onze nieuwsbrief verschijnt slechts driemaandelijks. Soms is er belangrijk
nieuws dat we toch graag sneller aan u zouden willen melden. Dit kan als onze
lezers (die dit nog niet deden) hun e-mailadres aan onze secretaris zouden
bezorgen, namelijk danielle.jacqueline44@hotmail.com. Alvast dank bij
voorbaat!
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